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De dienst wordt geleid door ds. Wim Terlouw 
Ouderling van dienst Lars Kramer 
 
Medewerking wordt verleend: 
Gerwin van der Plaats, orgel 
Yta van der Zwaag, hobo 
 
Tijdens binnenkomst van Ewout en Michelle luisteren we naar 
Canon in D van Pachelbel op het orgel door Gerwin en Yta op 
hobo. 
 
Welkom en inleiding door Wim 
 
De kaarsen worden aangestoken door kleinzonen Timo en 
Luca 
Ondertussen luisteren/kijken we naar het Interkerkelijk 
Mannenkoor Euterpe: “Als alles duister is“  
 
Bemoediging en groet. 
 
Psalm 122: 1,2  Improvisatie door Gerwin en Yta 
 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
Toen men mij zeide Gord u aan 
Om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem dat ik bemin, 
Wij treden uw poorten in , 
U, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
Wel saamgevoegd en welgebouwd, 
O schone stede, die wij groeten. 

 
 



2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
Der pelgrims, die de Heer verkoor, 
Hier, waar uw heil’ge muren staan! 
Jeruzalem dat ik bemin,  
Wij treden uwe poorten in 
Naar ’s Heren woord, om zijns  
naams ere! 
Zo is het Israël gezegd 
Hier zijn de zetels ban het recht 
De troon, waar David zal regeren! 

  
 Ewout en Michelle  

 
:   

Na een verdrietige tijd brandt het licht weer en mogen wij samen 
met God een mooie toekomst tegemoet gaan met Wilma en Cor in 
ons hart.  
(Bij de foto’s plaatsen zij een kaars) 
 
Lijflied van Wilma: opwekking 733:  Improvisatie Gerwin en Yta 
“10.000 redenen tot dankbaarheid”  
 
Lied van Cor: LB 245: Improvisatie Gerwin en Yta 
 
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
Maar Gij mijn licht, begeeft mij niet 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
Meer dan een vader zorgdet Gij 
Gij, milde bron van zegeningen: 
Zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 
 
 



Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
Al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
Hij feilt niet, die uw heiul verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven  
breng ik, van zorg en strijden moe, 
Voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 
 
Hoe vonden zij elkaar? Ewout vertelt 
 

Luisterlied: Jeroesjalajim 
 
Bijbellezing: Psalm 138:1-8 (BGT) door Daisy.  
“Ik dank U, Heer, met heel mijn hart. Ik wil voor U zingen en 
alle goden moeten het horen” 
 
Uitleg door Wim over deze tekst van Psalm 138 
 
Psalm 138  improviseren Gerwin en Yta 
 
1    U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
 in eerbied kniel ik voor U neder. 
 Ja, in de tegenwoordigheid 
 der goden wijd ik U mijn beden. 
 Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
 hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
 Gij zult, o Here, wijd en zijd 
 uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
 
4    Als, ik omringd door tegenspoed, 
 bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
 Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
 uw rechterhand zal redding geven. 



 De Heer is zo getrouw als sterk, 
 Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 
 Verlaat niet wat uw hand begon, 
 o Levensbron, wil bijstand zenden. 
 
Romeinen 13:8b (BGT) 
“Zorg ervoor dat je niemand iets schuldig bent. Voor jullie 
geldt alleen deze regel: houd van elkaar” 
 
Uitleg van Wim over deze tekst 
 
Luisterlied 791  
 
Liefde, eenmaal uitgesproken 
Als uw woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
Als geheim en zegening. 
 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
Ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
Daarop hebt Gij ons gebouwd 
 
Liefde laat zich voluit schenken 
Als de allerbeste wijn 
Liefde blijft het feest gedenken 
Waarop wij uw gasten zijn. 
 
Liefde boven alle liefde, 
Die zich als de hemel welft 
Over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, liefde zelf! 
 
 



Bevestiging: 
 
Gebed 
 
Toezegging en vragen: 
 
Ewout: Ik aanvaard jou, mijn vrouw, als een geschenk uit 
Gods hand. En ik wil je naar het evangelie liefhebben en 
trouw zijn in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, 
in gezondheid en ziekte, ons leven lang. 
 
Michelle: Ik aanvaard jou, mijn man,  als een geschenk uit 
Gods hand. En ik wil je naar het evangelie liefhebben en 
trouw zijn in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, 
in gezondheid en ziekte, ons leven lang. 
 
Voorganger: Wil je zorg en verantwoordelijkheid dragen voor 
elkaar en voor hen die aan u worden toevertrouwd? 
Ja, dat willen wij. 
 
De ringen worden aangegeven door Timo 
 
Ringwisseling 
 
Ewout en Michelle: Draag deze ring als het teken van mijn 
liefde en trouw. 
 
Knielen en zegenbede 
 
Na de huwelijksbevestiging: 
 
 
 



 
Luisterlied: “Ga maar gerust”  
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het Licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 
Aansteken huwelijkskaars  
 
Overhandigen huwelijksbijbel 
 
Dankgebed 
 
  



Slotlied 416 Neuriën met orgel en hobo 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
Wij vonden het jammer dat niet iedereen die ons lief zijn bij deze viering 
aanwezig mochten zijn.  
Op een later tijdstip willen wij een dankdienst houden met het Interkerkelijk 
Mannenkoor Euterpe en vele mensen die ons lief zijn en die nu alleen via 
beeld hebben meegevierd. 

Hou de website: http://bruiloft.briolargo.nl  in de gaten. 

http://bruiloft.briolargo.nl/

